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VAREN IN MAGNESIA, GRIEKENLAND

Een geweldige ontdekking

Griekenland is al decennialang een van de favoriete reishestemmingen voor pleziervaarders. De azuurblauwe zee met schitterende eilanden,
antieke archeologie, gezellige taberna’s en natuurlijk de Mediterrane zon, zijn niet te versmaden. Maar Griekenland is meer dan de lonische
eilanden en Kreta alleen. Op uitnodiging van Sail Aegean trok Varen naar Magnesia en ontdekte er de Golf van Volos, nabij de noordelijke
Sporaden. Een geheim dat de Grieken tot dusver netjes voor zichzelf hebben bewaard: een echt paradijs voor wie houdt van zeilen én
toeristische pareltjes ontdekken aan land.

TEKST: KOEN VANDERPOORTEN
FOTO'S: KOEN VANDERPOORTEN, SAIL AEGEAN

Tzasteni (PagasitikosGulf).

aten we beginnen met Magnesia te situeren.
Het is de streek in Thessalié aan de oostkust
van het Griekse vasteland, met Volos als
hoofdstad. Deze grote havenstad ligt aan een
immense baai, een golf, en die geeft toegang tot de
Sporaden en de Egeische Zee. Bijzonder aan de Golf
van Volos (Pagasetische Golf) is dat zij langs de oost-
kant is afgezoomd door het mythische
Peleongebergte, volgens de legende de woonplaats
van de Kentauren. Volos zelf was volgens de mytho-
logie trouwens de vertrekhaven van Jason en de
Argonauten in hun zoektocht naar het Gulden Vlies.
De Peleon herbergt schattige, authentieke dorpjes en

riante villa’s met ronduit adembenemende uitzichten
op de baai en legendarische landbakens als de
Olympus.

Trikeri

Sail Aegean had voor ons een riant zeiljacht klaarge-
legd, een 51-voeter van Jeanneau, met schipper
Christos en zijn broer Aris als gidsen. We vertrokken
bij valavond uit de basis in Volos, net zoals Jason het
met de Argonauten zou hebben gedaan in de
antieke tijd. We slopen dwars door de baai, en geno-
ten van de schitterende nachtgezichten op het
Peleongebergte, met de duizenden lichtjes van de




dorpjes en kustplaatsjes. Adembenemend! Na enkele
uren te hebben gevaren, naderden we de nauwe
doorgang naar de Egeische Zee. Echter, we draaiden
naar het oosten om een engte door te varen.
Onheilspellend, zo in de nacht, maar onze skipper
kende het water als zijn broekzak. Langzaam trokken
de rotsen aan ons voorbij, om het nauw van het
eilandje Trikeri binnen te glijden. Een piepklein
dorpje met karakteristieke taberna aan de waterkant,
verlicht door lantaarns, die op ons lag te wachten.
Onze schipper meerde de 51-voeter beheerst aan, en
niet veel later zaten we gezellig rond de tafel. Op het
menu? Dagverse kreeft, vooraf gegaan door een
mezze. Het leven was goed.

Zalig varen in de golf

's Anderdaags bezochten we het eeuwenoud klooster
van Panagia op de top van het eilandje. Hoge zon,
olijfbomen en tsjirpende krekels. Vervolgens besloten
we om met het zeiljacht de uitlopers van de Peleon
te ontdekken: een machtig vaargebied dat door de
beschutting van het gebergte meestal kalm is om te
varen. Na een erg aangename zeildag, waarin we een
van de vele idyllische baaien hadden verkend met de
tender, meerden we af in een charmant kustplaatsje:
Milina. Overal langs de kust heb je stranden, bars en
taberna’s, korter bij Volos ook enkele bekende disco-
theken. Maar we besloten s anderendaags om het
land in te trekken met de auto, om de geheimzinnige
Peleon en de oostkust te verkennen.

Ontdekking van de Peleon

Het dicht beboste Peleon gebergte, met een hoogste
top van 1610 meter, heeft heel veel te bieden. We
bezochten onder meer Makrinista en Argalasti, scha-
duwrijk in de hitte en erg authentiek.

Karakteristieke, eeuwenoude dorpjes, met erg char-
mante huizen, kruidenwinkeltjes, orthodoxe kerkjes
en taberna’s. Tip van de gids: waar je tussen de loof-
bomen een grote plataan ziet staan, is altijd een
waterbron om de dorst te laven. Het gebied herbergt
vierentwintig verschillende dorpjes, in traditioneel
Pelische architectuur. Gebouwd op berghellingen
bieden ze schokkend mooie vergezichten. Vanaf de
hoogten bieden de panorama’s zichten op de
immense baai, de bergen van westelijk Magnesia, de
legendarische Olympus, de laagvlakte van Thessalié
en de Noordelijke Sporaden.

Egeische kust

Het is moeilijk om de bij ons weinig bekende schat-
ten van Magnesia hier allemaal samen te vatten,
want ook de Egeische kust van de Peleon was een
verrassing. Het is het gebied waar de stedelingen van
Volos het liefst verblijven tijdens de zomer, omdat je
er geniet van een verfrissende zeebries. Zij hebben er
hun buitenverblijven en de kustplaatsjes zijn scha-
duwrijk, netjes en gezellig. De stranden zijn breed en
het zeewater is glashelder. Een van de belangrijkste
kustplaatsjes is Agios loannis, waar pleziervaartuigen
kunnen afmeren in het plaatselijke vissershaventje.

Naar de Sporaden

In Trikeri ontmoetten we een doorgewinterde Franse
zeezeiler, die al meer dan dertig jaar lang in
Griekenland vaart. Voor hem is dit deel van
Griekenland een opluchting, precies omdat er relatief

Trikeri (Pagasitikos Gulf).

weinig pleziervaart is in vergelijking met pakweg de
lonische Eilanden. “Er zijn tal van plaatsen waar je in
alle rust kunt afmeren. In zuidelijk Griekenland is het
zo druk’, zegt de man.“En het is een erg mooie
streek!” Volos is natuurlijk de uitvalsbasis bij uitstek
om ook de Sporaden te bezeilen, de archipel met
bekende eilanden als Skiathos, Skopolos, Alonisos en
Skyros. De Sporaden staan bekend om hun aange-
name winden (niet te heet), en de talloze witte zand-
stranden. Dit vaargebied is net als de Golf van Volos
geschikt voor familietochten en beginnende zeilers.
Alle eilanden zijn immers in een dag te bereiken, en
de zee is er relatief kalm. =]
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Pagasitikos Gulf.

Volos is makkelijk te bereiken met Ryanair. Het is de basis van charter Sail Aegean, dat beschikt

= over een vloot van veertien zeegaande zeiljachten (Bavaria, Jeanneau, Bénéteau) van 30 tot 51 -
- voet, diepgang van 1,60 tot 2,90 m, en maximum 5 tot 12 personen. De jachten zijn van recent -

= bouwjaar en goed onderhouden. Een schipper kan ingehuurd worden. De meeste zeilers varen -
- naar de Sporaden, maar zoals dit artikel aantoont loont het ook de moeite om de Golf van

matie.

- Volos en omgeving zelf te verkennen. Sail Aegean gaf ons daarover volgende nautische infor-

- Palaio Trikeri (eiland): diepte aan havenhoofd 7 m, elektriciteit restaurant Isalos. Kottes
(schiereiland Trikeri): 3 m aan de kaai, restaurant Aggelos. Tzasteni, ankeren, 4-8 m.

= Milina: laagtij 2,50 m (kleine boten). Kala Nera: aan havenhoofd 2,90 m. Uitgang
= golf, oostelijke kust Agia Kyriaki: buitenmuur 6 m, sterke golven door ferry (enkel aange- -
= raden bij kalme zee). Westkust, Amaliapoli: buitenmuur 2,90 m, water (goed om te

taberna’s. Achillio: kaai, 4 m, basis charterboten.

Info: www.sailaegean.eu

overnachten). Nies: open naar de noordelijke baai, ankeren, zand, 4 m. Pigadi: pier, 4 m,
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